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11 december 

Ieder jaar vieren we het kerstfeest. Een feest van hopen, verlangen, dromen en geloven. Welk 

houvast heeft het ons te bieden?  
 

Het tweeduizend jaar oude Bijbelse geboorteverhaal van Jezus, opgeschreven door Lucas, helpt 

ons om dat te ontdekken. Drie keer vraagt een engel om geloof. De eerste engel vraagt 

Zacharias en Elisabet om te geloven dat ze op hoge leeftijd nog een zoon zullen 

krijgen. En dat dit kind de opmaat is naar een betere toekomst. Het laatste is wellicht nog 
moeilijker te geloven dan het eerste. De tweede engel vraagt Maria, een onbeduidend meisje, om 

te geloven dat zij de moeder van Gods Zoon zal worden. En dat dit kind het begin betekent van 

een wereld van rechtvaardigheid en vrede. De derde engel vraagt eenvoudige herders om te 

geloven in de vrede die God toewenst aan iedereen die hij liefheeft.  

 
Durven we te geloven dat een toekomst van vrede en rechtvaardigheid mogelijk is? En geloven 

we dat ook de allerkleinste inzet een begin kan zijn? Dat een kind, een aardig gebaar en een 

vriendelijk woord de wereld al kunnen veranderen? 

 

Geloof in een toekomst van vrede wordt gedragen door vertrouwen in mensen en wat mensen 

kunnen. Het Bijbelse geloven gaat nog een stap verder. Dat vertelt dat de ervaring van vrede ook 
iets is dat je soms zomaar aangereikt en geschonken wordt.  

 

Trefwoord  

Voor de levensbeschouwelijke vorming van uw kinderen gebruiken we op school de methode 

‘Trefwoord’. Iedere dag kijken we naar een (digitale) kalenderplaat met daarop een tekening, 
foto, puzzel of tekst. De (Bijbel-)verhalen, gedichten, gebeden en liederen die daarbij horen, 

staan in de handleiding voor de leerkracht. Zo stelt ‘Trefwoord’ verschillende thema’s uit de  

Geloven (week 50 t/m 51) 

Inhoud: Geloven, zeker weten en twijfelen. Geloven in mensen, geloven in God, geloven in vrede. 

 

Bijbelverhalen onderbouw: 

Week 50: Maria gelooft in haar kind (Lucas 1, 26-36 en 46-55): Maria en Jozef gaan op reis 
(Lucas 2, 1-5).  

 

 



 

 

Week 51: Het vredeskind (Lucas 2, 1-7); De vredesboodschap (Lucas 2, 8-20). 

 
Bijbelverhalen middenbouw: 

Week 50: Geloof het maar, Johannes is een kind van God (Lucas 1, 52-79); Naar de stad van 

koning David (Lucas 2, 1-5). 

Week 51: In de kou (Lucas 2, 8-15); Overal thuis (Lucas 2, 16-20). 

 
Bijbelverhalen bovenbouw: 

Week 50: Geloof het maar, Johannes is een kind van God (Lucas 1, 52-79); Naar Betlehem 

(Lucas 2, 1-5). 

Week 51: Geboren herder (Lucas 2, 8-15); Herders in de stal (Lucas 2, 16-20). 

 

Gelukwensen (week 2) 
Inhoud: Gelukwensen, geluk en ongeluk. De maakbaarheid van geluk en een gelukkige wereld. 

 

Bijbelverhalen onderbouw: 

Week 2: Genieten van dingen om je heen (Matteüs 6, 25-34); Psalm 121.  

 
Bijbelverhalen middenbouw: 

Week 2: De hoogste plaatsen (Matteüs 20, 20). 

 

Bijbelverhalen bovenbouw: 

Week 2: De beste plek naast Jezus (Matteüs 20, 20). 
 

 
Agenda voor de komende periode 
 
Woensdag 11 december nieuwsbrief 

Donderdag 12 december leerlingenraad 

Woensdag 18 december oud papier 

Donderdag 19 december oud papier 

Donderdag 19 december kerstviering in de klas 19.00 uur 
Vrijdag 20 december start kerstvakantie om 12.00 uur 

Maandag 23 december  

t/m vrijdag 3 januari kerstvakantie 

Maandag 6 januari  eerste schooldag in 2020 

Woensdag 8 januari nieuwsbrief 

 
 

 

Onze jarigen 
 
12 december Sem uit groep 8 
13 december Daisy uit groep 1/2a 

13 december Geert uit groep 5 

19 december Talina uit groep 8 

22 december  Isa uit groep 8 

24 december Gijs uit groep 1/2a 

31 december Ruben uit groep 6 
1 januari  Sara uit groep 8 

1 januari  Jeanet uit groep 7 

2 januari  Maud uit groep 8 

 



 

 

3e kleutergroep 
 

Na de kerstvakantie starten we met een derde kleutergroep bij ons op school. 

Juf (Mirjam) Ramaker wordt de nieuwe leerkracht van groep 1c. In januari is zij iedere maandag 
in de groep. Vanaf februari alle dagen. In januari lossen we de formatie intern op. 

Groep 1c neemt plaats in het lokaal van groep 1/2b. Groep 1/2b gaat naar boven. 

Alle ouders van de kleutergroepen hebben via een brief alle verdere informatie ontvangen. 

Wij heten juf Ramaker van harte welkom bij ons op school en wensen haar een hele fijne tijd toe. 

 

 

Welkom op school 
 
De komende weken worden de volgende kinderen 4 jaar en komen na de 
vakantie bij ons op school. Het zijn Bram Horstman, Chloe Stam, Lavey 

Westerman, Rosalyn Scheper, Enza Frensch en Jolijn Kiewiet. 

Deze kinderen komen in de nieuwe kleutergroep; groep 1c. Wij wensen deze 

kinderen en hun ouders een hele fijne tijd toe bij ons op school. 

 

 
Sinterklaas 

 
Afgelopen donderdag hebben wij het Sinterklaasfeest bij ons op 
school gevierd. Na het welkom op het plein heeft hij samen met 

zijn Pieten een bezoek aan alle groepen gebracht. 

De foto’s zijn gedeeld via Parro en zullen binnenkort ook op de 

website geplaatst worden 
 
 

 
Oud papier 
 
Op woensdag 18 en donderdag 19 december staat de oud papier container weer bij de school. 

Dank alvast voor uw bijdrage. 

 
 

Leerlingenraad 
 
De leerlingenraad komt donderdag 12 december weer bij elkaar. We zullen o.a. recente 

activiteiten evalueren en alvast vooruitkijken naar 2020.  

 

Kerst 
 
Donderdag 19 december vieren wij het kerstfeest bij ons op school. Dit jaar is er een viering in de 
klas. De kinderen worden om 19.00 uur op school verwacht. De vieringen duren tussen de 45 en 

60 minuten. Voor de ouders is er tijdens de viering koffie en thee in het speellokaal. 

Vrijdagochtend is de laatste lesdag van 2019. Om 12.00 uur zijn alle kinderen van onze school 

vrij en begint de kerstvakantie. 

 



 

 

 

Vakantie 
 
De kerstvakantie is van maandag 23 december tot en met vrijdag 3 januari. 

 

 
Pepernotenactie 
 
De recente pepernotenactie heeft ruim 450 euro opgeleverd. De actie 

van Jantje Beton heeft 550 opgeleverd. Mooie bedragen. Een start voor 
een nieuwe speeltoestellen op het plein. De schommel is inmiddels 

besteld en zal afhankelijk van het weer in januari of februari geplaatst 

worden. 

 
Afscheid 
 
We nemen afscheid van een aantal leerlingen bij ons op school. 

Johan uit groep 8 gaat verhuizen. Ook Damara uit groep 1 en Benjamin uit groep 3 gaan in de 

kerstvakantie verhuizen. 
We wensen de kinderen en hun familie een hele goede tijd toe. 

 

 

Groepspagina 
 
De groepspagina is deze keer van groep 4 en van groep 8. 

 

 
 

Nieuwjaar 
 
De eerste schooldag van 2020 is op maandag 6 januari. 

We verwachten alle kinderen om 8.30 uur op school.  

 
 
Kindcentraal in Drenthe  
 
In de maand december lanceren wij, samen met alle andere Christelijke scholen in Drenthe de 

campagne ‘Kindcentraal in Drenthe’. Er is een website gemaakt:  

www.kindcentraalindrenthe.nl waar alle scholen die meedoen te vinden zijn.  

In week 50 & 51 staan er in de gehele provincie borden langs verschillende wegen en kun je 

posters en berichtjes op Facebook tegenkomen. Ook in de bijlage is informatie hierover te lezen. 
 



 

 

    
 

 

Fijne kerstdagen 
 
Het team van de Paul Krugerschool en Peuterstap wenst iedereen gezegende kerstdagen toe en 

een voorspoedig nieuw jaar. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vriendelijke groeten 
Team Paul Krugerschool 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

 

Nieuws uit groep 4.  

We zijn een gezellige hardwerkende groep en we voelen ons al helemaal thuis in het lokaal in de 
Hoeksteen. We zitten er met 20 kinderen en de meester en op vrijdag juf.  
Dit jaar hebben we op dinsdag juf Schottert die stage bij ons loopt en juf de Veen op woensdag, 
donderdag en vrijdag.  
Ook hebben de kinderen vanaf maandag 18 november les van een echte muziek juf (juf Metselaar) 
En dat gaat ook heel leuk.   
  
We hebben ondertussen als groep al heel wat bijzondere activiteiten meegemaakt.   
  
Verkeer: Streetwise  
De kinderen kregen in het gymlokaal les van mensen van de ANWB over verkeersregels. Ze 
mochten zelfs in kleine autootjes een parcours afleggen. De kinderen hebben dit als erg leuk 
ervaren.  

  
  
Brandweer  
Een mevrouw van de brandweer heeft ons van alles vertelt over wat je moet doen wanneer er brand 
is. Noud mocht zelfs een brandweerpak aan om te ervaren hoe dat nou is.  
         De metamorfose van Noud   
 

 

         tot brandweerman.  
                                                         
  
  
  
  

  

  
 



 

 

Theaterlessen  
De kinderen hebben nu 6 x les gehad van een juf om ze de beginselen van toneelspelen te leren.  
De kinderen deden heel goed mee en er zijn al wat jonge toneelspelertjes ontdekt.  

        
  
Judolessen  
De kinderen hebben tijdens een aantal lessen van gymles gehad van echte judoleraar. Een aantal 
kinderen zijn nu ook op judo gegaan omdat ze het toch wel erg leuk vinden.  
  
Sinterklaasfeest  
De sint kwam ook in groep 4 en we weten nu welke Piet het beste kan puzzelen, waar de Sint nu 
woont in Spanje (Madrid) en gezien dat een Piet en Anne-Lieke allebei de tafels van 5 en 2 goed 
kennen. ’s Middags hadden de kinderen een spelletjescircuit en daar hebben ze van alles gedaan, 
van zaklopen tot pepernotenrace, samen met kinderen uit andere groepen.  
  

     

           pietenstoelendans                                     pepernoot poepen                           zwarte pietenkleuren  

             

Een aantal kinderen van de klas hebben enkele kleine berichtjes geschreven over de verschillende 
activiteiten.   
  
Muziek  
Muziek is leuk we hebben op maandag muziek ven een muziekmevrouw en we mochten met 
de boomwackers spelen we hebben sinterklaasliedjes gezongen en het waren leuke lessen.  
  
Door Zooey en Jules  
  
Theaterles  
We hadden drama les op dinsdag in het speellokaal de juf geeft les. We deden met emoties en toen 
de muziek stopte moesten we stilstaan en we moesten als sprookjes naar voren lopen.  
  
Door Anne-Lieke en Evi  
  
Gym  
Meester nannen geeft les en we hebben heel veel geleert we hebben de koprol geleert en de 
handstand geleerd.  
  
Door Jason en Madayne  
  
Judo  
We gaan naar gym en we doen judo en we doen wat moeilijks en het doet soms pijn maar het gaat 
goed. De judo meneer heeft een witte pak aan.  
  
Door Julan en Storm  
 

 



 

 

Uit groep 8 
 
Kinderpostzegels 
In september 2019 hebben wij met de kinderpostzegels gelopen! 
Je gaat dan langs de deuren en vraagt of diegene kinderpostzegels wil kopen. We hebben dit 
gekozen, omdat we de gehandicapte mensen/ kinderen willen helpen. De mensen vonden het goed 
dat we voor die mensen opkomen. 
Je kon van alles kopen, veel mensen hebben iets gekocht. Daar zijn wij heel blij mee! Tot slot 
hebben we 9,4 miljoen euro opgehaald met heel Nederland! 
 
Geschreven door: Maud en Marél 
 
DNV discovery Havo/vwo 
De afgelopen tijd zijn we 4x naar De Nieuwe Veste gegaan. 
We hebben gehad:  

 schilderen op muziek 

 gym 

 biologie 

 frans 
En we hebben een voorstelling gehad over het maken van een feest. 
De tijden zijn van: 
half 2 tot 3 uur 
half 2 tot half 4 
 
Judo 2019 
We waren klaar om te gaan en gingen naar judo. 
We hadden een goeie leraar. 
Hij kon het goed en iedereen vond het interessant. 
Het duurde ongeveer een uur en hij leerde ons de basispassen. 
Aan het eind deden we King of the Ring. Daar kwam een winnaar uit. De 1e week was dat Meyke en 
de 2e week was dat Matteo. 
 
Kanjerkring 
Sinds begin groep acht, gaan we tijdens kanjertraining met elkaar in de kanjerkring zitten.                  
En dan praten we over de vervelende en leuke dingen die er zijn gebeurd.                                              
De eerste keer dat we in de kanjerkring zaten hebben we een goed gesprek met elkaar gehad over 
pesten, maar ook over online pesten. Ook komen we meer over elkaar te weten!                                      
De meeste problemen zijn nu opgelost en er is veel minder ruzie!                                                             
Dit was een klein beetje informatie over de kanjerkring.  
Groetjes van Isa en Zi Yi! 
 
DNV DISCOVERY  
Elke vrijdag gaan (4x) een paar kinderen van groep 8 naar de Nieuwe Veste om te kijken voor 
volgend jaar.  We werden in gedeeld in groepen van ons eigen niveau. Elke week kregen we een 
ander vak gym, koken, biologie, 3D ontwerp maken. Het groepje van ons had eerst gym en daarna 
3D ontwerp maken, dan koken en als laatst biologie. We moesten verzamelen op het plein. Bij 3D 
ontwerp hadden we een sleutelhanger gemaakt. Je kon kiezen uit de kleuren wit, rood en zwart. Bij 
koken hadden we kindertraktaties gemaakt. Gym hadden we 2 spellen gedaan: het chagerijnenspel 
gedaan en een ballenspel. Bij biologie hebben we geleerd. Dat was het…. Met vriendelijke groet 
Daan en Matteo 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
EHBO 
Groep 8 krijgt elke maandag tot januari EHBO-lessen. Door vrijwillige ouders. Eerst kregen we een 
EHBO boek. We gingen oefenen met pleisters, snelverband en nog meer. We moesten filmpjes 
kijken over hoe je verschillende wonden kan verzorgen. Bijvoorbeeld: een lichaam van een mens. Je 
leert hoe je moet ingrijpen bij ongelukken en wanneer je 112 moet bellen. Je leert ook nog namen 
van wonden. Bijvoorbeeld 1ste 2de 3de graads wonden. Verder moet je ook nog opdrachten maken 
zoals: hoe moet je reageren als iemand een open bot breuk heeft? In januari gaan we examens 
doen. Hopelijk slagen we allemaal!  
Van Maaike, Rayan en Ruchama! 
 
Greijdanus College 
Ik ga jullie iets vertellen over de Greijdanus. 
Je moest van tevoren een keuze maken van wat je wou doen. 
Ik had Nederlands, Aardrijkskunde en iets met het Chromebook. 
Met Nederlands gingen we een Donald Duck verhaaltje gemaakt. 
Met Aardrijkskunde hadden we een paar foto's en daar moest je over nadenken van wat is er gebeurt 
en waarom daar. 
En we deden ook nog een kahoot quiz. 
Daarna hadden we een pauze. 
En met de Chromebooks deden we een kahoot quiz en we moesten een code kraken. 
En ik had als eerste de code gekraakt. 
Ik hoop dat jullie iets aan deze informatie hebben. 
 
Met Vriendelijke Groeten Ricardo 
 
Voetbal op school 
Na school Voetballen we met sommige kinderen. We voetballen wat en lachen met zijn allen. 
Maar sommige kinderen krijgen ook weleens ruzie en dan loopt het een beetje uit de hand. 
We halen meestal de juf er ook bij. En dan gaan sommige alweer naar huis. Of sommige vragen dan: 
wie gaat er mee naar de Appie? Appie is afkorting van Albert Heijn. En we spelen soms weleens vals 
met voetbal. Zoals hands, duwen, slaan en nog veel meer.  
 
Gildeleren   
We hadden 4 keer les van Herman Roozen van 11 uur tot 12 uur we gingen een stukje schrijven en 
schetsen. Want we moesten een stukje schrijven en tekenen zoals Donald Duck. Hij gaf tips en tops 
hoe je het beter kon doen en het was superleuk althans dat vonden wij: Laura en Talina. En het was 
in stappen. Stap 1 was Donald Duck leren tekenen stap 2 was een grap bedenken stap 3 was met 
een fineliner alles over trekken en de laatste stap was in kleuren. En hij gaat ze inlijsten en daar een 
boek van maken.  
Met vriendelijke groet, Laura en Talina 
 
 
 
 



 

 

 


